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De reizigers 

 

 

 

 

 

 

 

Christiane              Marco               Sietske  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Elly              Ronald     Corinne 

De leiding 

 

 

 

 

Janny   

                                          Arie 



Vrijdag 20 december. 

Kantoor Tendens Arnhem 

 

 

Kerstreis! 
Corinne was er al vroeg en Christianne was ook bijtijds. 

En om kwart voor elf waren Ronald en Sietske er ook 

en konden we vertrekken met het busje dat inmiddels 

door Arie en Janny geladen was met bagage en lekker 

eten voor de kerstdagen. 

In Veenendaal haalde we Marco op.Die stond daar al te 

wachten met zijn ouders. 

Het was heerlijk weer voor de tijd van het jaar en 

onderweg hebben we geluncht buiten in de zon!!! 

Verder maar weer en na een vlotte rit kwamen we rond 

drie uur op Landal Orveltermarke aan.Hier was Elly ook 

al aangekomen en was de groep compleet. 

 

 



 

We konden snel het huisje in en ieder kreeg z’n plek  

Bedden op maken ,Marco ging gelijk al onder de 

douche. 

 

 

 

We waren met z’n allen druk met inrichten en kregen 

ondertussen koffie of thee. 

Later maakte Arie het eten 

klaar en hebben we een 

heerlijke macaroni gegeten 

met vla en Yoghurt toe. 

 

 

 

Na de maaltijd zijn we onder leiding van Janny de kerst 

sfeer in ons huisje gaan verzorgen. 

 



Ieder kreeg een taak hier bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we die avond vast gesteld wat er aan 

mogelijkheden  voor excursies in Drenthe zijn dit onder 

het genot van koffie of een borrel.  

Na zo’n drukkedag gingen we bijtijds naar bed. 

 



Zaterdag 21 december   

Al vroeg was er gerommel in het huisje. 

Sietske was al aan het koffie zetten. 

De mannen Marco en Ronald waren druk met douchen. 

En zo begon op een rustige manier de eerste 

vakantiedag. 

Met het brood en beleg dat we al voor de reis 

ingekocht en mee gebracht hadden, maakten we een 

heerlijk ontbijt. Na het ontbijt ging Janny met Roland 

en Sietske boodschappen doen. 

In het huisje werden al voor bereidingen getroffen voor 

het avond eten 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Elly en Corinne zaten rustig te 

puzzelen. Buiten was het rot 

weer!!! 

 

 

Na de middag lunch gingen we me met het busje naar 

Veenhuizen. Veel wind en regen onderweg. 

 

 

 

 

Het was een kleine half 

overdekte  kerstmarkt. 

De reizigers, vooral de dames keken hun ogen uit naar 

alle glitter en glinster.  



 

 

 

 

Ronald zag z´n kans 

schoon om z´n eerste 

tientje aan te spreken en 

scoorde een frietje. De 

anderen volgden      

uiteraard, maar dan met een 

gehaktbal en of een spies. 

 

Christianne zocht nog naar 

een muts met”Drenthe”er op, 

maar kon hem hier nog niet 

vinden. 

Het was al donker toen we naar ons huisje terug reden. 

 

 



De kachel hoog gezet,eten gekookt (soep-sperziebonen 

in tomatensaus/aardappels/rundervinken-vla en 

yoghurt). 

‘sAvonds spelletjes 

gedaan en gepuzzeld. 

Om elf uur lag iedereen 

weer op een oor. Het was 

een mooie eerste dag!!!!    

 

Zondag 22 december. 

Omdat het zondag was… en al gauw Kerst was er van 

morgen kerstbrood en een zacht gekookt eitje bij het 

ontbijt.Lekker!!!!!!!!!! 

Tijdens het ontbijt maakten we weer 

een lunchpakket klaar, want we 

gingen er weer op uit. 

Bourtange hadden we als reisdoel. 

Een behoorlijke rit 

binnendoor over 

Borger en Stadskanaal 

en na een uur waren we er.  



In de hal waar toegangs kaarten voor de markt te koop 

waren vond Christiane hét door haar zo fel 

begeerde………..Het was geen muts met Drenthe er op, 

maar een munt met Drenthe er op. 

Met een gelukkige Christiane er bij gingen we bij de 

vesting naar binnen. 

Op het markt plein was het een gezellige drukte met 

veel standjes 

 

 De 

kerstman was 

er ook 

 

 

 

In historische kerk was een samen 

zangdienst 

 

 

 



Sietske,Elly ,Christiane en Ronald 

wilden deze dienst wel bijwonen en 

met Janny zaten ze op de eerste rij. 

 

 

Toen de groep weer compleet was zijn we nog naar het 

museum geweest over de historie van Bourtange.  

Bourtange is al een heel oud plaatsje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bij het verlaten van de vesting, regende het 

pijpenstelen.Snel naar het busje en terug op huis aan! 

In het huisje eten gekookt, gezellig gegeten. 

 

 

 

 

 

Ook nog gedanst ’s avonds en gepuzzeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 23 december. 

Het was vakantie, dus lieten we de dag maar rustig 

beginnen. 

We gingen vandaag ijsfiguren bekijken  bij het          

“ijs beelden festival” 

Rond elf uur was iedereen klaar en reden we naar 

Zwolle. 

Het was mooi weer en de reis verliep vlot. 

Voor de deur uit gestapt. 

Uit grote blokken ijs 

waren historische figuren 

gebeiteld en die stonden 

daar tentoon gesteld. 

Het ging over 200 jaar 

koninkrijk. 

Er was een 

geschiedenislijn van vele 

koninklijke figuren 

gemaakt vanaf Willem van 

Oranje tot koning Willem Alexander met de ook de 

gouden koets en de troon uit de ridderzaal van het 

binnenhof. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop haalde Arie de bus weer op en konden we 

weer voor de deur in stappen. 

Rond vijven waren we weer thuis op Orveltemarke. 

Arie ging lekker koken en Janny zorgde voor het toetje. 



 

 

 

 

 

 

 

’s Avonds spelletjes en puzzelen. 

Het was een mooie dag!!! 

Nu lekker slapen. 

 

 



Dinsdag 24 december. 

Janny ging al vroeg inkopen doen ,want morgen is het kerst 

en zijn de winkels dicht. 

In de loop van de ochtend gingen we weer opstap.  

Nu naar Borger.Naar het: 

  “Hunnebed museum” 

De grote stenen die in de bodem van 

het Drentse landschap worden 

gevonden zijn vele duizenden jaren 

geleden in de ijstijden door gletsjers uit 

Finland en 

Noorwegen 

meegevoerd naar 

Drenthe.  

 

 

 

In het 

museum was 

het landleven van ± 

2500 jaar voor Christus 

uitgebeeld. 



 

 

 

 

 

 

Voor het begraven van hun 

overledenen stapelden ze grote stenen op elkaar en zo zijn de 

Hunebedden ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buiten was het droevig weer.Daarom zijn we lekker naar ons 

huisje gegaan en hebben daar 

gepuzzeld,cake 

gebakken en 

spelletjes 

gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op tijd hebben we ons omgekleed op ons “Kerstbest”.Want 

we gingen uit eten in Orvelte. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Een kerstbuffet stond voor ons klaar .We konden kiezen uit 

een keur van voor-,hoofd- en toegerechten. 

We hebben ge- smuld. 

 

 

 



 

Daarna snel naar huis voor “Al you need is love”.Dat was 

huilen man! 

Daar na heel tevreden naar bed 

 

1
e
 kerstdag. 

Een feestelijk gedekte ontbijt  tafel 

met kerst brood en een gekookt 

eitje stond voor ons klaar en dat 

hebben we ons lekker laten 

smaken. 

 

Voor deze dag was geen uitje gepland. 

We hebben uitgebreid gekeken naar de aller eerste 

kerst toespraak van Koning Willem Alexander. 

Geluncht. 



Het huisjes park rond gewandeld. 

 

 

 

 

 

 

Menu kaarten gemaakt voor het gourmetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco wilde nog meer wandelen maar dan alleen.Een van de 

begeleiders is mee gegaan en later is Marco ook nog in het  

 

 

 

 

zwembad geweest en heeft daar lekker rond gezwommen. 

In het huisje was iedereen onder begeleiding van Janny de 

gourmet aan het voor bereiden. 

 

 

 

 

Ons kerstdiner bestond uit een 

lekker voorafje een gourmet 

met vele vlees soorten en 

verse groenten en toe bitterkoekjes/chocolade pudding. 



 

 

 Wat hebben we 

genoten! 

’s Avonds tv : Paul de Leeuw met een bijzondere uit zending 

van de Knoop in je Zak doek. 

En toen was het genoeg voor van daag! 

 

2
e
 Kerstdag. 

Vandaag was het restjesdag.                                                                                     

Eigenlijk merkten we er niet zoveel van.                                                                       

De ochtend begon rustig. 

 

 



Ieder mocht vandaag voor het ontbijt z’n eigen plan 

trekken.                                      

Morgen (vrijdag) kan dat niet in verband met de terug 

reis, dan wordt er ingepakt en moet alles op tijd in het 

busje geladen zijn. We konden kiezen:Nu douchen of in 

de avond uren. 

Bij het ontbijt zetten we alles voor de boterham op 

tafel,ook het laatste 

stuk kerstbrood en 

het restje roomboter. 

We zaten er weer 

lekker van smikkelen. 

Reken maar !! 

 

 

Tijdens het ontbijten maakte Janny 

bekend dat we naar het museum 

voor valse kunst in 

Vledder zouden gaan. 

 

Dus na het eten snel 

de boel op geruimd en 



de bus in.Het was nog een flink stukje rijden! 

Rond het middag uur waren we daar en het zag er heel 

leuk uit toen we binnen rond liepen.Veel bijzonder glas 

kunst. 

Even later riep Erna Plenter (de eigenaresse van het 

museum ) ons bij elkaar en gaf ons een begeesterde 

rondleiding waarbij op elke 

vraag van onze 

groep een 

helder 

antwoord 

werd 

gegeven. 

 

 

 

Op een rustig plekje in het museum konden we ons 

broodje op eten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voldaan stapten we naar buiten en gingen we opzoek 

naar tentje om iets te drinken,maar in heel Fledder  

geen tentje dat open 

was. 

Binnendoor naar Landal 

Orvelte om daar dan 

maar wat te drinken. 

 

 

Janny en Arie gingen bezig om van de restjes een 

lekkere maaltijd te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zo te zien is dat ook gelukt 



Na het eten werd er nog gepraat , televisie gekeken, 

gedoucht en koffers in gepakt. Nog wat fris of een 

restje wijn en bijtijds naar bed.Lekker slapen!!!! 

 

Vrijdag 27 december. 

Om kwart over zeven was iedereen beneden en zat aan 

tafel. 

De laatste dag! 

Een reis dag! 

Nu eerst maar ontbijten, daarna lunchpakketten voor 

de thuisreis klaar gemaakt, de laatste toiletspullen in 

de koffer. 

 

 

 

Klaar voor de reis! 

Om precies negen uur reed het busje.  

Dat moest wel ,want Elly werd om deze tijd bij de 

receptie door de taxi opgewacht.  Die stond er al, dus 

konden we de koffer en rollator en de rolstoel  uitladen 

en meegeven aan de taxi . 



De chauffeur en Elly kenden elkaar en dat was wel 

bijzonder want Elly woont in Amstelveen en de taxi 

kwam uit Groningen. Zo zie je maar!   

We vonden het jammer dat we al zo snel afscheid van 

Elly moesten nemen. Het was zo’n gezellige reiziger! 

Toen onderweg, het was nat en veel wind.  Eerst 

binnen wegen, maar bij Hoogeveen kwamen we op de 

snelweg. Dat was lekker opschieten! 

We zijn gestopt  bij het AC restaurant Apeldoorn en 

daar stond de zus van Sietske zoals af gesproken. 

Alweer moesten we afscheid nemen van een geweldige 

fijne reiziger. 

De anderen benutte de stop voor een plaspauze… 

Weer verder! 

 

 

 

 

 

Op naar Veenendaal. Op tijd kwamen we daar aan. De 

ouders van Marco  stonden al op Marco te wachten. 



Marco was hier zichtbaar blij mee en na een snel 

afscheid reed hij met z’n ouders naar huis! 

Christiane ging in  het busje van Kathy mee terug naar 

Orvelte voor nog een week in Drenthe! 

Mooi op tijd reden we naar Arnhem, naar het kantoor 

van Tendens. Daar namen we afscheid van Corinne en 

Ronald. 

Het was een leuke, actieve en gezellige Kerst reis en 

jullie waren fijne reizigers. 

Bedankt en groeten van Janny en Arie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


